
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

Voorganger: ds. W. de Groot 

      Organist: Mevr. Willy Misker 

 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

Thema: “Wie is de belangrijkste?” 

 

Woord van welkom, mededelingen! 

 

Zingen: Psalm 72: 1, 7 volgens de Nieuwe psalmberijming 

 

God, laat de koning goed regeren, 

met recht en met beleid. 

Wil hem de wijze wetten leren 

van uw gerechtigheid. 

Dan zal uw volk in vrede leven, 

dan wordt er recht gedaan: 

verdrukten zal hij redding geven, 

verdrukkers pakt hij aan. 

 

Laat iedereen de HEER bezingen, 

de God van het verbond. 

Hij, Hij alleen doet grote dingen, 

bazuin zijn glorie rond! 

Zijn naam gaat elke naam te boven; 

breng Hem voor eeuwig eer. 

Laat alles wat bestaat Hem loven. 

Ja, amen, prijs de HEER! 

 

Stilte, bemoediging en groet 

 

Drempelgebed 

 

 



Zingen: Psalm 72: 4 

 

Wie tot hem roept zal hij bevrijden; 

wie zwak is staat hij bij. 

Voor wie geen hulp heeft zal hij strijden; 

wie vast zit maakt hij vrij. 

Wie arm zijn of door zorg gebogen, 

verdrukt of diep in nood – 

hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 

Hij redt hen van de dood. 

 

Inleiding op het thema 

 

Kyriëgebed: 

"Laat ons de Heer om ontferming aanroepen om de nood van de wereld 

en Zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde" 

 

We zingen het Kyrië = NLB 301 H, afgewisseld door gesproken gebed 

 

Kyrie eleison, 

Kyrie eleison. 

  

 

Glorialied: NLB 985   (Heilig, heilig, heilig) 

 

Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 

boven ons mensen: de naam van God de Heer! 

Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld, 

mensen beneden zingen U ter eer! 

 

Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren, 

zonnen en manen en heel het firmament! 

Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte, 

machten en krachten, maak zijn naam bekend! 

 

Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, 

bloemen en bomen en al wat adem heeft! 

Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 

Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft! 



Gebed om de Heilige Geest 

 

Lezen: Filippenzen 2: 5 - 11 

Zingen: NLB 838: 1, 2    (O grote God die liefde zijt) 

 

O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 

vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 

Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren. 

 

Maak ons volbrengers van dat woord, 

getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, 

wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan 

tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen 

de minste willen wezen. 

 

Lezen: Markus 10: 32 – 45 

 

Zingen: NLB 991: 1, 2, 7, 8  (De eersten zijn de laatsten) 

 

De eersten zijn de laatsten, 

wie nakomt gaat voorop, 

zij moeten zich niet haasten, 

die leven van de hoop. 

 

God moge ons behoeden, 

wij zien elkander aan, 

de broeder kent de broeder 

als een die voor moet gaan. 

 

 

 



Veracht dan niet de kleinen 

en die verloren zijn, 

want God noemt hen de zijnen 

die laatgeboren zijn. 

 

De eersten zijn de laatsten, 

wie nakomt gaat voorop! 

Kies dan de goede plaatsen 

en geef uw hart aan God. 

 

Overweging 

 

Zingen: NLB 422   (Laat de woorden) 

 

Laat de woorden 

die we hoorden 

klinken in het hart. 

Laat ze vruchten dragen 

alle, alle dagen 

door uw stille kracht. 

 

Laat ons weten, 

nooit vergeten 

hoe U tot ons spreekt: 

sterker dan de machten 

zijn de zwakke krachten, 

vuur dat U ontsteekt. 

 

Laat ons hopen, 

biddend hopen, 

dat de liefde wint. 

Wil geloof ons geven 

dat door zo te leven 

hier Gods rijk begint. 

 

Geloofsbelijdenis gesproken (staande) 

 

 

 



Zingen: NLB 838:  4  (Wij danken U, o liefde groot) 

 

Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood 

uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

en het wordt overal volbracht 

waar liefde wordt gegeven, 

wij uit uw liefde leven. 

 

Gebeden stil gebed en Onze Vader 

 

Collecte:    1e Diaconie 

  2e Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen: NLB 1010: 1, 3   (Geef vrede, Heer) 

 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de wereld wil slechts strijd. 

Al wordt het recht beleden, 

de sterkste wint het pleit. 

Het onrecht heerst op aarde, 

de leugen triomfeert, 

ontluistert elke waarde, 

o red ons, sterke Heer. 

 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

Gij die de vrede zijt, 

die voor ons hebt geleden, 

gestreden onze strijd, 

opdat wij zouden leven 

bevrijd van angst en pijn, 

de mensen blijdschap geven 

en vredestichters zijn. 

 

 

Wegzending en zegen 

 



 

Zingen:  NLB 415: 3   (Amen, amen, amen) 

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Orgelspel  

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nieuwsbrief   
 

Omzien naar elkaar 

- Mw. E. de Haan-Hendriks, Van Goghstraat, is vanwege een gebroken 

arm en heup, opgenomen voor revalidatie in Weidestyn, Dr. G.H. 

Amshoffweg 4, Hoogeveen. 

- Dhr. J. Letteboer, Trumanstraat, verblijft nog in het 

Scheperziekenhuis, Boermarkeweg 60 7824 AA, te Emmen in 

afwachting van een plek in Weidesteyn te Hoogeveen. 

 

Niet altijd is het makkelijk om het verdriet en de zorgen met anderen 

te delen. Soms komen de woorden niet verder dan ons vanbinnen. Of 

we roepen ze in stilte naar God in de hoop dat Hij ons hoort. Een soort 

Kyrieleison: Heer ontferm U over mij. En als er dan mensen om ons 

heen zijn die meedragen en troost bieden, dan is het alsof God door 

hen heen dichtbij is gekomen. Zo bidden we voor elkaar en hebben 

oog en hart voor ieder die we tegenkomen op onze levensweg. 

 

Om de barst door heel het leven, om de pijn in ieders hart, 

Om de zorg die ons verwart: laat uw hart voor allen open staan! 

Om de tranen, om de wonden, om de pijn en het verdriet, 

Om het leed dat niemand ziet, roepen wij: Kyrieleison! 

 

Open inloop dinsdagmiddag 

Van 14.00 – 16.00 uur is de zijdeur van de kerk open om even binnen 

te lopen bij ds. Gerda van Vliet. Ik zit in de consistorie en zie uit naar 

uw komst! Koffie en thee staan klaar. Welkom!! 

 

Bloemen. 

De bloemen worden gebracht door: fam. Oostingh 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. en Mevr. de Haan, Van Goghstraat. 

 

Samen op zoek op 10 november 

Sommige mensen hebben een ervaring gehad die een wending en soms 

zelfs een doorbraak in hun leven betekende. Dit kan maken dat je 

anders gaat leven of tegen het leven aankijkt. 



Zo ook journalist en schrijver Bas Steman die ervaringen meemaakte 

van een in de 2de WO omgekomen parachutist op de Ginkelse heide. 

Hij beschrijft dit in zijn boek “Morgan”. Een zeer verrassende en 

indrukwekkende gebeurtenis die bijna niet te bevatten is! 

We hebben deze avond dan ook het thema “Er is meer tussen hemel en 

aarde” meegegeven. 

Als u benieuwd bent geworden wat deze man is overkomen, kom dan 

op 10 november naar de grote zaal achter de kerk. We laten deze 

avond een gesprek met Bas Steman horen en zien. De zaal is open 

vanaf 18.30 uur. We beginnen om 19.00 uur. Na de bijeenkomst 

kunnen we nog even napraten onder het genot van koffie of thee. 

Namens de voorbereidingsgroep, Derk Vegter 

 

’t Huis van Heden, Hospice Zuidoost-Drenthe 

Op zondag 27 oktober vieren we de Maaltijd van de Heer. De collecte 

is dan bestemd voor het Hospice. Bijna iedereen die ernstig ziek is, wil 

thuis sterven. Als dat niet kan en als opname in een ziekenhuis of 

andere instelling niet meer zinvol of gewenst is, biedt het hospice een 

uitstekend alternatief. Ernstig zieke mensen met nog een korte 

levensverwachting kunnen in een hospice hun laatste maanden, weken 

of dagen doorbrengen. Een eigen bijdrage dekt slechts een klein deel 

van de kosten. Het tekort wordt aangevuld door giften en donaties. 

 

Koffiemorgen Welput. 

Woensdagmorgen 23 oktober zijn de deuren van de Welput weer open 

voor iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten.  

De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 

14 dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom. 

Loopt u ook binnen??? 

Inlichtingen bij Sien Rooseboom, tel: 551235 en Lucie Meijering, tel: 

551346 

 

Zondag 27 oktober  H.A. m.m.v. Cantorij 

Voorganger:  Ds. G.W. van Vliet  

Organist: Mevr. Willy Misker 

Collecten: Diaconie  

Uitgang:  Pastoraat en Eredienst 

  


